ONTMOETEN IN DE WIJK
(KERK IN WIJK)

Introductie

Ontmoeten in de wijk, of in dit geval een ‘hofje’ is ontstaan vanuit het verlangen van een

huisbijbelkring om meer aanwezig en zichtbaar (Present) te zijn. Om hierdoor als leden van
de kring als mogelijk aanspreekpunt te worden gezien en gebruikt bij zorgen. Ook hopen we
hiermee, naast de buurt bbq en Whatsappgroep, een positieve invloed te hebben op de cohesie
op het hofje. Het hofje wordt onder het mom van een nieuwsjaarsontmoeting uitgenodigd. Dit
kan overigens ook aan andere momenten opgehangen worden natuurlijk.

Wij hebben dit opgezet vanuit een huisbijbelkring maar kan natuurlijk ook geinitieerd worden
door een Agape maaltijd groep of andere kleinere samenkomsten in de wijk. Wij hebben dit
zo opgezet dat het makkelijk te behappen is en dat we het als gemeenteleden -Al komen we
niet allemaal uit dezelfde kerkelijke gemeente maar dat is volgens ons juist de kracht van
onze groep. Uiteindelijk zijn we allemaal deel van hetzelfde Lichaam- samen oppakken als
opdracht vanuit het ambt aller gelovigen. Er is geen ambtsdrager direct bij betrokken (wel
indirect omdat deze toevallig lid is(was) van deze kring) maar het idee met het draaiboek kan



wel door een ambtsdrager aangedragen worden bij de kringen. De ambtsdrager is hierin dan
de aangever en niet de uitvoerder

Het is mooi om te zien dat dit ook echt zo uitwerkt eigenlijk al op de avond van de
bijeenkomst. De ervaring is dat wanneer we aanwezig zijn op het centrale (speel)pleintje en
beginnen met, in dit geval, het bereiden van de hamburgers er steeds meer buurtgenootjes
komen aanlopen. Wat we zien gebeuren is dat de een met een vuurkorf aan komt lopen en de
ander met ene kruiwagen met haardhout. Vervolgens neemt iemand anders een krat bier mee
en komt er iemand met cola aanlopen. Wij zorgen voor de hamburgers, broodjes, sauzen en de
pannen en de rest wordt spontaan opgepakt door de buurt. Ook, en dit is beide keren gebeurd,
zijn er buurvrouwen die samen zorgen voor een pot waar de mensen een bijdrage in kunnen

doen. Daar hebben we niet om gevraagd maar wordt dus ook spontaan geregeld.

Gaandeweg de avond ontstaan er gesprekken. Dat zijn over het algemeen niet direct
geloofsgesprekken maar er vindt wel echte ontmoeting plaats. Daarbij is het ook nog wel
verschillend hoe de verschillende huisbijbelkringleden hier zich fijn bij voelen. De ene brengt
het gesprek al snel uit zichzelf op het geloof de ander praat daar wat minder makkelijk
spontaan over. Toch gaan over het algemeen de gesprekken al wel snel de diepte in. Wellicht
omdat de meeste bezoekers weten, vanwege de uitnodiging, dat het een initiatief is vanuit de
huisbijbelkring. Overigens is voor ons evangeliseren niet zozeer het doel maar meer een

mogelijk uitkomst welke je al stimuleert door het aanwezig zijn en luisteren.

Dit heeft nu twee keer plaatsgevonden (Dit wordt geschreven in 2022). De laatste drie jaar
heeft het vanwege corona niet plaatsgevonden. De eerste keer hebben we de bijeenkomst met
erwtensoep gedaan en de tweede keer met hamburgers. Het ‘draaiboek’ in dit schrijven gaat
over de hamburgerversie. Daarbij is het natuurlijk goed mogelijk om voor wat anders te
kiezen (knakworsten zijn bijvoorbeeld nog makkelijker) en aan te passen aan het seizoen
waarin je de bijeenkomst organiseert. Erwtensoep in juni is bijvoorbeeld wellicht een wat
minder groot succes. Verder is dit gebaseerd op de ervaring van een hofje in Barneveld
waarbij beide keren zon 40 tot 50 mensen (inclusief kinderen) aanwezig waren.

Verder is het natuurlijk mogelijk om groter uit te pakken door bijvoorbeeld ook een
springkussen te regelen voor de kids. Wij hebben hier niet voor gekozen om het op die manier
behapbaarder te houden. Met de buurtbbq wordt alles wel uit de kast getrokken. Waarbij het
overigens ook belangrijk is dat daar leden van de huisbijbelkring (en andere kerkelijk
betrokken bewoners) bij aanwezig zijn maar dat is een ander verhaal.



Draaiboek nieuwjaarbijeenkomst Nijenbeek Barneveld

We beginnen om 17.00uur met de spullen klaarzetten op het centrale speeltuinje bij de
schommel. Bij regen wijken we uit naar iemand met een dubbele carport (G&H).

De vorige keer waren er zeker 40 mensen. We gaan nu uit van 50 mensen. Daarbij zullen er
veel zijn die de uitnodiging hebben gekregen, komen, en dus niet hebben gegeten. Laten we
het daarom ruim aanhouden en ervoor kiezen om het aantal eters op 50 te zetten en dan drie
hamburgers per persoon. We gebruiken diepvrieshamburgers dus wanneer er over zijn kunnen
die verdeeld worden. Bolletjes raken we ook altijd wel kwijt.

Drinken regelen de bezoekers zelf. We kunnen wel zorgen dat er voor de kinderen limonade

aanwezig is.

We willen weer de buurt uitnodigen. We maken een uitnodiging vanuit de kring. Gewoon een
kaartje met de datum en tijd er op. We proberen deze zoveel mogelijk persoonlijk uit te delen
Ieder gezin van de kring neemt een rijtje huizen van de Nijenbeek.

Verder maken we een zakje met hartsnoepjes. Daaraan maken we een kaartje vast met de
tekst uit Johannes. 3 vers 16 : ‘Gods liefde voor de mensen is zo groot dat Hij zijn enig
geboren Zoon voor ons opgeofferd heeft. ledereen die in Hem gelooft, zal nu niet sterven
maar voor altijd leven.” Deze zakjes worden door de kinderen op de avond zelf uitgedeeld.

Als iedereen genoeg heeft gehad en de eerste kinderen naar bed gebracht worden kunnen we
langzamerhand weer opruimen. Naar verwachting worden we hier ook weer spontaan bij
geholpen. Als er mensen nog langer blijven staan is dat natuurlijk geen probleem en kunnen

we, in ieder geval een aantal van ons, er bij blijven staan of zitten.

Boodschappenbriefje

Eten en drinken
e 150 hamburgers (diepvries)

e 150 bolletjes

e 2 zakken (ongesneden) uien
e 2 flessen ketchup

e 2 flessen mayo

e 2 flessen curry

e 300 servetten

e 4 flessen limo



e 507 Papieren wegwerpbekertjes
e 2 (spuit)flessen bakboter

We kunnen kijken of we de artikelen weer deels gesponsord kunnen krijgen bij de Plus en
anders door de Jumbo Buru

Zelf meenemen
e 2 x Skottlebraai + gasflessen + spatels (M&A en G&H)
e Voorkorf + zak hout (M&A)
e (Campingtafel (B&R)
e Jerrycan (voor limo) (B&R)
e Deur op schragen met tafelkleed (H&T)

e Lampen voor versieren speeltuin (via werk Gerard en anders van jeugdweek)

Taakverdeling
e Uitnodiging maken (Henriette vd B)

e Uitnodigingen bezorgen (allen, rijtjes nog verdelen)

e Boodschappen doen (Gerard vd B > contact eigenaar Plus)

e Hartensnoepjes inpakken en kaartjes aan doen (Annet, B & kids)

e Zakjes met hartsnoepjes uitdelen op avond (kids)

e Bakken (in eerste instantie Harm H. en Cees v G.)

e Nr 4 vragen of we bij regen carport mogen gebruiken met nr 3 van G&H (Gerard vd B)

e Ophangen lampen (Gerard, Marc, Harm en Bas)

e Foto’s maken voor o.a. kerkbode en eventueel sociale media (Marienke V.)

e Kort praatje, na 9 januari, in de Goedeherderkerk voor of na dienst 11.00uur over
kerk in de buurt zijn (Marc B.)
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